
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

3 november 2024   Voorganger: Drs. R. Stoel 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Votum 

 

Lezing psalm 51. 

 

Zingen: lied 215: 1,2,3,4,7. 

 

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 

Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 

Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 

 

Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 

Het schijnsel van de hemel gaat 

over de dag van vroeg tot laat. 



Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 

 

Gebed voor de noden in de wereld. 

 

Zingen: lied 413: 1.2.3. 
 

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 
Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuwige, ongeziene, 

looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

 

Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 

 

lezing 1 Johannes 3: 18 - 24. 

 

Zingen: lied 704: 1,2,3 

 

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 



zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Lezing: Mattheus 14: 22 – 33 

 

lied Leid'vriend'lijk licht... (bundel 1936 gezang 230: 1,2,3. 

 

Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht, leid Gij mij voort! 

‘k Ben ver van huis en donker is de nacht, leid Gij mij voort! 

Schoon ook de toekomst mij verborgen zij 

Licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij. 

 

Niet immer sprak mijn zo stil tot U: Leid Gij mij voort 

Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu: leid Gij mij voort! 

Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet 

mijn hart geen rust en ‘k vond uw vrede niet. 

 

Schenk mij uw zegen, toon m’uw wondermacht en leid mij voort 

langs ’t smalle pad, tot in de donk‘re nacht de morgen gloort. 

Dan lacht mij toe der eng’len trouwe wacht, 

die mij geleidd’ en mij heeft thuis gebracht. 



Preek  

 

Orgelspel. 

 

Stiltegebed ....Onze Vader.... 

 

Collecte:   1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 315: 1,2,3 

 

Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 

 

En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 

Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 

’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

Zegen. 



Gezongen: 

 

Amen amen amen, 

dat wij niet beschamen  

Jezus Christus onze Heer 

Amen God Uw naam zij eer. 

 

Orgelspel  

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief   

 
Omzien naar elkaar 

- Dhr. R. Dogger, Kanaalweg, Schoonebeek, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis.  

- Dhr. H. Muskee, Dommersweg, is na een operatie weer 

thuisgekomen uit het ziekenhuis.  

- Dhr. H. Lensink woont nu in de Valkenhof, Boomvalk 80, 

appartement 210, 7821 GW Emmen. 

- Dhr. J. Wemmenhove, Tussenpad, is afgelopen week opgenomen 

geweest in het Scheperziekenhuis voor een operatie en nu weer thuis. 

 

En nog langer is deze lijst... Van gemeenteleden die kuren ondergaan 

om de kanker te verminderen of te laten stoppen. Van hen die weten 

dat hun ziekte onomkeerbaar is. Van mensen die te maken krijgen met 

de gebreken van het ouder worden of zich eenzaam voelen. We leven 

met hen mee door nabij te zijn met zorg en aandacht en dragen elkaar 

op aan onze God. De volgende tekst is van Alfred C. Bronswijk: 

 

Ondanks ons zoeken, houdt God vast. 

Hij draagt in moeite onze last. 

Hij wijst een weg voor wie niet ziet, 

Hij leert na zwijgen ons het lied 

van levensmoed en diep vertrouwen. 

Hij is de rots waarop wij bouwen. 

 

Open inloop dinsdagmiddag 

Op 6 november is er géén open inloop! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: fam. Vegter. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. J. Meiringh, Sportlaan. 

Samen op zoek op 10 november 

Sommige mensen hebben een ervaring gehad die een wending en soms 

zelfs een doorbraak in hun leven betekende. Dit kan maken dat je 

anders gaat leven of tegen het leven aankijkt. 



Zo ook journalist en schrijver Bas Steman die ervaringen meemaakte 

van een in de 2de WO omgekomen parachutist op de Ginkelse heide. 

Hij beschrijft dit in zijn boek “Morgan”. Een zeer verrassende en 

indrukwekkende gebeurtenis die bijna niet te bevatten is! 

We hebben deze avond dan ook het thema “Er is meer tussen hemel en 

aarde” meegegeven. 

Als u benieuwd bent geworden wat deze man is overkomen, kom dan 

op 10 november naar de grote zaal achter de kerk. We laten deze 

avond een gesprek met Bas Steman horen en zien. De zaal is open 

vanaf 18.30 uur. We beginnen om 19.00 uur. Na de bijeenkomst 

kunnen we nog even napraten onder het genot van koffie of thee. 

Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter 

 

Met iedereen, groot en klein, danken we God voor Zijn gaven en 

vieren en beleven we dankdag. 

Op dankdag, woensdag 6 november, organiseren de kinderen en 

tieners een dankbaarheidsmarkt in de ontmoetingsruimte van het 

Kruispunt in Erica. We vragen aan jullie om iets mee te nemen wat op 

de 'dankbaarheidsmarkt' weggegeven mag worden. Dit kan een lekkere 

zelfgebakken cake/koek zijn, zelfgemaakte jam, sap of appelmoes, een 

pompoen, bloemen uit de tuin, appels van eigen boom, zelfgemaakte 

kaartjes, alles is goed. U kunt dit woensdag 6 november voor de dienst 

inleveren in de ontmoetingsruimte van de kerk. De jeugd zal het in 

ontvangst nemen. Na de dienst mag iedereen, onder het genot van een 

kopje koffie of thee, rondlopen op de markt en iets uitzoeken om mee 

naar huis te nemen. Zo genieten we allemaal van God zijn gaven. 

Wat: dankbaarheidsmarkt voor iedereen Wanneer: woensdag 6 

november tijdens Dankdag Waar: Kruispunt in Erica 

We hopen u allemaal te zien. 

 

Zondag 10 november Mantelzorgdienst 

Van 10 t/m 16 november is de jaarlijkse Week van de Mantelzorg. De 

gemeente Emmen organiseert deze week samen met Sociaal Werk 

Sedna en de Contactpunten Mantelzorg in de gemeente Emmen. De 

week van de Mantelzorg is bedoeld als blijk van waardering voor de 

mantelzorgers. 

 



Ook in de kerk geven we aandacht aan mantelzorg. Op zondag 10 

november wordt in de Zuiderkerk een mantelzorgdienst georganiseerd 

rond het thema ‘Als een mantel om mij heen geslagen’.  

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.  

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 6 november zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 

14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. 

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 10 november Mantelzorgdienst 

Voorganger:  Ds. G. W. van Vliet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Wereld Diaconaat 

  2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen. 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  
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